
Opening vmbo-gebouw de Plataan, juni 2017 
 

 
 
Het nieuwe vmbo-gebouw van Vellesan College ‘de Plataan’ is op 15 juni 2017 
officieel geopend. Er was een bijeenkomst voor genodigden met een receptie, waar 
leerlingen hapjes en drankjes ronddeelden. 
Voorafgaand aan deze bijeenkomst werd in aanwezigheid van alle vmbo-leerlingen 
de naam van het nieuwe schoolplein onthuld. Het nieuwe schoolplein is vernoemd 
naar de in augustus 2015 onverwachts overleden conciërge Maarten Prins. Hij 
werkte dertig jaar lang met hart en ziel voor de school en was zeer populair bij de 
medewerkers en de leerlingen.  

 
De Plataan  
Op 28 februari 2017, na de voorjaarsvakantie, kregen de leerlingen hun eerste 
lessen in het Platanengebouw. 
Voor het eerst konden de leerlingen van de onderbouw (klas 1 en 2) en de 
bovenbouw (klas 3 en 4) in één gebouw aan de slag.  
 



 
De aula in de Plataan 

 
De vmbo-bovenbouw zat de laatste jaren in het schoolgebouw aan de Troelstraweg. 
Deze voormalige huishoudschool (de school voor lhno, de mevrouw Dr. J. van den 
Bergh van Eysinga-Eliasschool) was sinds 1984 meerdere keren aangepast en/of 
verbouwd. Zo is er 1994 een nieuw huishoudkunde lokaal geopend en is er voor 
Handel en Administratie een grote ruimte voor de kantoorsimulatie gemaakt. In 2005 
is de benedenverdieping aangepast aan de nieuwe eisen van het lesprogramma van 
Zorg en Welzijn. Het gebouw uit 1947 was ondanks deze aanpassingen te oud voor 
het huidige onderwijs. 
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  Schoolplein Willem de Zwijger gebouw 

 
De vmbo-onderbouw kreeg de laatste jaren les in de voormalige Willem de Zwijger 
mavo aan de Platanenstraat. Ook in dat gebouw waren in de loop der jaren de 
nodige aanpassingen doorgevoerd. In 1996 is het gebouw (gebouwd in 1927) zelfs 
volledig gerenoveerd en daardoor aangepast aan de toen geldende eisen. 
Al in 2003 heeft de directie van het Vellesan het belang van een nieuw 
schoolgebouw voor het vmbo aangekaart bij de gemeente Velsen. In 2011 werden 
de eerste serieuze bouwtekeningen besproken.... Pas in 2015 is de oude Willem de 
Zwijger met de grond gelijkgemaakt, zodat er ruimte kwam voor de nieuwe Plataan  
 

 
Sloop van het Willem de Zwijger gebouw najaar 2015 

 
Vanaf de herfstvakantie in 2015 kregen de vmbo-onderbouw leerlingen tijdens de 
sloop van de Willem de Zwijger en de bouw van de Plataan, les in het schoolgebouw 
aan de Heidestraat, dit was van de voormalige MIVO school en de Boekanier. 
 



 
Schoolgebouw aan de Heidestraat 

 
De Plataan heeft 28 leslokalen, een sportzaal met klimmuur, een aula met pantry, 
docentenkamer, docentenwerkplekken en meerdere kantoorruimtes. Het is een 
modern, ruim opgezet en licht gebouw geworden. Voor de verschillende 
beroepsvakken zijn prachtige praktijklokalen verwezenlijkt. 
 
Bij de onthulling van de naam van het schoolplein: het Maarten Prins-plein heeft de 
rector, Marc Boelsma, de vmbo-leerlingen toegesproken. Hij sprak over de ‘school 
van jullie dromen’. Leerlingen zijn misschien geneigd dan te denken aan een school 
met weinig huiswerk en veel vrij. Volgens de rector is het echter als volgt: “De school 
van jullie dromen is de school die jullie helpt om jullie dromen later waar te kunnen 
maken. Dit nieuwe gebouw is gemaakt van glas en stenen, maar wordt nog meer 
gemaakt door de mensen die erin werken. De conciërges vormen daarin een 
belangrijke rol. Maarten Prins werkte hier dertig jaar als conciërge. Hij was de spil 
van de school. De ogen en oren op de gang. Maarten wilde en kon je altijd en overal 
meehelpen. Bovendien gaf hij zijn mening altijd recht voor zijn raap.” 
 
De dag na de officiële opening was er een feest in tropische sferen voor alle 
leerlingen die les hebben in de Plataan op het nieuwe schoolplein. 
 


